
KINDERNEVENDIENST ZONDAG 11 DECEMBER 2022  

3E ADVENT 

 

 

 

 

 

Op deze zondag staat Matteüs 1:18-24 centraal: Jozef wacht op de 

geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de 

heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons. 

 

 

 

 

 

 

Adventsgedichtje 3e kaars:  

Vandaag branden drie kaarsjes, 

drie vlammetjes van licht 

vertellen van het Kind dat komt, 

is dát geen mooi bericht? 

 

Voorgedragen door Maud Poldervaart en de kaars wordt aangestoken 

door Arjen Poldervaart. 


