
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, Heer. Toen ik door zorgen werd overstelpt, 
was uw troost de vreugde van mijn ziel.” - Psalm 94:18 en19 (NBV ’21) 

 
 
Rijsoord, week 21, zondag 18-05-2025 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Ds. A. Christ uit Katwijk (ZH) 
Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar 

 Begroeten kerkgangers: 
Cor, Kirsten & Esther van der Bent 

17.00 uur: Ds. J. Schaap uit Rotterdam-IJsselmonde 

Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters  

15.45-
16.45 uur: 

18+ Kring op de zolder van  
De Hoeksteen 

 
Kindernevendienst 
Vandaag denken we na over Psalm 100. Psalm 100 
werd gezongen bij het dankoffer. Met zo’n offer begon de 
dag en eindigde de dag. Danken aan het begin en het 
einde van de dag is iets heel moois. Je bent dankbaar 
dat je mag leven, dat God je kracht en gezondheid geeft 
en dat Hij voor je zorgt. Het mooiste is dat danken voor 
iedereen geldt; je kunt samen zingen. Het lijkt wel of je 
daardoor dichter bij elkaar en samen dichter bij de Here 
God komt te staan. Je dag wordt anders als je begint en 
eindigt met danken. Je ziet alles wat gebeurt vanuit 
Gods goedheid. 
 
Voorbede: 
We bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd 
worden om hun geloof in Jezus Christus. We bidden om 
moed, volharding, troost en dat Zijn nabijheid merkbaar 
zal zijn. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Fam. R.E. Barnard 
 
Zieken 
Mevr. T.L. Tholenaars-Ritmeester is overgeplaatst van 
Laurens Dorpsveld naar Verpleeghuis Aafje Meerweide 
in Rotterdam. 
 
Postadres 
Verpleeghuis Aafje Meerweide, Grote Hagen 98, 
3078 RD Rotterdam 
 
Dankbetuiging 
Lieve mensen, sorry beetje laat, maar iedereen nog 
bedankt voor alle mooie, leuke en lieve kaarten die ik 
voor m’n verjaardag mocht ontvangen, en ook nog een 
paar dagen daarna. Heel veel dank. 
Groetjes, Truus Stok 
 
 
 
 
 

 
18+ kring 
Sinds een aantal maanden komen wij ongeveer eens in 
de vier weken bij elkaar op zondag om na te denken 
over wat 'leerling zijn van Jezus' in de praktijk van 
maandag t/m zaterdag betekent. We doen dit aan de 
hand van de podcast en het boek 'De Leerlingen' en 
denken vandaag na over de aflevering 'Hoe je omgaat 
met bezit'. Ben je tussen de 18 en 35 jaar? Weet je van 
harte welkom om aan te sluiten (of een keer mee te 
doen). We starten om 15.45 uur en stoppen om 16.45 
uur om iedereen de gelegenheid te geven direct door te 
gaan naar de middagdienst. 
 
Gift 
Via mevr. Eef van Neuren hebben wij een gift voor de 
weekbrief ontvangen van € 20,--. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. M.A.C. Tholenaars-Borsje 
 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Di.  20-05 20.00 Kerkenraadsvergadering in  
De Hoeksteen 

Zo. 25-05 10.00 Ds. E. van Wijk uit Meerkerk 

  Begroeten kerkgangers: 
Jan Anninga, Marijke Boogert en 
Anneke Verhoeven 

 17.00 Ds. J. Slager uit Delft 

 Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters 

 
 
 

 
 
 

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 

Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord) 
tel. 0180-426525  e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl 

Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur 

 
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:  

Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl 
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