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WEEKBRIEF
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Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl

“Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren.” - Filippenzen 4:6-7 (NBV ‘21)

Rijsoord, week 23, zondag 01-06-2025

Diensten en samenkomsten

10.00 uur: i Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar
Koffiedrinken na de dienst

Begroeten kerkgangers:
Annette van den Heuvel, Eef van Neuren en
Arjen Poldervaart

17.00 uur: Ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen a/d Lek

Collecten: i Diaconie & Kerkrentmeesters

Kindernevendienst

Voetballen doe je met elf jongens of meisjes. Het hele
team is een elftal. Als iemand ziek is of geblesseerd
moet er een invaller komen. Het elftal moet compleet
Zijn, anders ben je niet sterk genoeg om goed te spelen.
Jezus had een twaalftal uitgekozen, twaalf leerlingen die
met Hem mee mochten reizen. Hij legde die
vriendengroep veel uit over God en Hemzelf. Zij mochten
Jezus’ wonderen zien, met Hem eten en Hem zien
bidden. Judas heeft Jezus verraden en kan niet meer
terugkeren. Hij is dood. Pijnlijk en verdrietig. Petrus zegt
na Hemelvaart, terwijl ze wachten op de komst van Gods
Geest: er moet een ander in de plaats van Judas komen.
Jezus koos immers twaalf mensen. Ze denken na en
vragen God om raad. Hij geeft hun Mattias. Er staat nu
een complete groep volgelingen klaar voor Gods werk na
Pinksteren.

Voorbede:

We danken dat de toestemming om een dominee voor
80% te beroepen, is verlengd met een jaar. We bidden
dat God ons in dit jaar een nieuwe herder en leraar
geeft.

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. P. van den Heerik-de Pee

Zieken
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.

Huwelijksjubileum

Op dinsdag 10 juni hopen de heer J. Horsten en
mevrouw A. Horsten-de Heer de dag te gedenken dat zij
50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij
feliciteren hen, hun kinderen en kleinkinderen van harte
met deze bijzondere mijlpaal in hun leven en hopen dat
zij een fijne dag mogen hebben met elkaar. Wij wensen
hen nog goede jaren samen toe, vergezeld van Gods
onmisbare zegen.

Gebedskring
Dinsdag a.s. is er weer gebedskring! Kom gerust en bid
met ons mee.

Pinkstercollecte

Op 08-06-2025 is het Pinksteren. Dan vindt de jaarlijkse
collecte voor de GZB plaats. Dit jaar is het doel van de
collecte: Het evangelie voor pygmeeén in Congo. In het
regenwoud van Congo wonen honderdduizenden
pygmeeén. De kerk in Congo wil hen bereiken met Gods
liefde, niet alleen met woorden maar ook door hun
leefomstandigheden te verbeteren. Een uitgebreide
folder vindt u in de kerk op de banken. Kijkt u ook eens
op: GZB - Noordoost Congo - Missionair dienen onder

de meeén
Zending-en Evangelisatiecommissie

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. S. Echter-Sabini

Agenda
Datum Tijd Activiteit
Di. 03-06  20.00 @ Gebedskring bij René en Petra
Levering
Z0.08-06 | 09.55 | Ds. J. Smit uit Katwijk (ZH)
Pinksteren
Er is géén Kindernevendienst!
Begroeten kerkgangers:
Cor, Kirsten en Esther
van der Bent
17.00 | Ds. J.A.A. Geerts uit Slikkerveer
(onze consulent)
Coll.: | Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs | coll.: | Pinksterzendingscollecte



https://dailyverses.net/nl/filippenzen/4/6-7
https://www.gzb.nl/projecten/pinkstercollecte-2025-het-evangelie-voor-de-pygmeeen-in-congo
https://www.gzb.nl/projecten/pinkstercollecte-2025-het-evangelie-voor-de-pygmeeen-in-congo

